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Red Rock Rally is niet meer ... Lang leve Red Rock! 

Het was tijd voor een update! Een nieuwe naam, nieuw logo en een nieuw kleedje. 

 

Er was eens …  

1995. 2 jongerenbewegingen van de socialistische gemeenschappelijk actie (MJA & ABVV-jongeren) 
zetten hun schouders onder de 1e RED ROCK RALLY. Het Sint-Amandsplein werd ingenomen door een 
podium, Brugse groepen, een beetje gekke presentator en een enthousiast publiek. Als afsluiter 
gaven de Dolfijntjes een optreden weg in de Cactus-club, gevolgd door de prijsuitreiking (winnaar 
was AT LAST) en een heuse fuif met Dirk Stoops. 

De rally was jaren het hoofdingrediënt van ons festival …  

In de beginjaren van ons festival was de muziekwedstrijd de ‘hoofdschotel’ van ons festival. Na de 
rally was er telkens één afsluiter, een bekende(re) band als ‘toetje’ om 1 mei mee af te ronden. Het is 
pas vanaf 2004 dat er na de rally 3 afsluiters ons podium bestegen. Dit werden er later 4 en zelfs 5.  

Ook naast het podium viel er steeds meer te beleven: (kinder)animatie, wijnbar, foodtrucks, Red 
Rock Plaza (met mini-bar) … we groeiden jaar na jaar uit van een rally tot een heus festival. De 
voorbije jaren gaven we ook de Villa Bota DJ’s een plekje op ons festival.  

Coördinator Mario Willemsens: “De rally was … en is nog steeds … een belangrijk onderdeel van ons 
festival. We vinden het niet meer dan logisch om ons trouw publiek verse bands voor te schotelen en 
omgekeerd om beloftevolle bands een podium en publiek aanbieden.” 

Bart Vanduyver (verantwoordelijke concours): “We merken dat de vraag naar podiumkansen vele 
malen groter is dan het aanbod. Elk jaar stijgt het aantal inzendingen voor onze wedstrijd, tot zelfs 
349 inzendingen voor de 30e Red Rock Rally. Ook de kwaliteit van de inzendingen ging in stijgende 
lijn. Nog zelden zit er een krakkemikkige demo tussen. Het is voor onze jury een hele karwei 
geworden om de selectie te maken, maar wel nog steeds een leuke karwei. Want we brengen op 1 
mei immers een mooie selectie van aanstormend talent naar het Red Rock-podium. Vanaf 1 januari 
starten de inschrijvingen voor de 31e Red Rock!”  

 
 

  



We schrappen enkel de rally uit onze naam! 

Mario Willemsens: “Omdat we dus meer zijn geworden dan een rally, schrappen we gewoon de rally 
uit onze naam. En maken we van de gelegenheid gebruik om onze ‘huisstijl’ op te vrolijken met een 
nieuw logo, frisse kleurtjes en nieuwe website.” 

We flankeren ‘Red Rock’ met het woordje ‘Brugge’ en de datum van ons festival. Zo weet je meteen 
waar en wanneer ons feestje doorgaat. 

 

Het nieuwe logo en de bijhorende huisstijl werd gemaakt door één van onze vrijwilligers: Tiffany 
Devos. Als speelse link naar Brugge stopte ze enkele Brugse trapgeveltjes in het nieuwe logo.  

De nieuwe website staat klaar op www.redrockbrugge.be.  

Verjonging is ook aan de orde in ons bestuur  

Mario Willemsens: “De motor van ons festival is ‘de werkgroep Red Rock’ die onder mijn vleugels het 
ganse festival vormgeeft en van A tot Z op poten zet. Die motor heeft letterlijk al heel wat kilometers 
afgestapt en kan wel wat vers bloed gebruiken. Door de jaren heen hebben we al enkele jongeren 
kunnen verwelkomen in de werkgroep. Maar een aantal onder ons -waaronder ikzelf- worden er 
uiteraard niet jonger op. De volgende editie zal ik de coördinatie samendoen met Cedric Verstraete, 
die daarna overneemt. Ik blijf wel actief binnen de werkgroep, maar dan als ‘ervaringsdeskundige’ en 
niet meer als ‘trekker’.  

Cedric Verstraete is 29 jaar, afkomstig uit en woonachtig in Sint-Kruis. Voorzitter van Jongsocialisten 
Brugge en was de lijsttrekker van de jongeren bij Vooruit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is 
eigenaar van Cherry Picker Record Store en DJ. Hoofdanimator in het jeugdwerk en jarenlang leider 
bij KSA. 

Cedric: “Ik sta klaar om met een groepje jongsocialisten m’n schouders te zetten onder het festival en 
kijk uit naar de samenwerking met de werkgroep. 1 mei en Red Rock zijn voor mij een perfecte 
match. Een gezellig festival als excuus om op 1 mei samen te komen met vrienden, kennissen, familie 
en kameraden in het Astridpark. Doe er nog een rode roos en wat frisse pintjes bij, meer moet dat 
niet zijn.” 

http://www.redrockbrugge.be/

